
Een kapelletje voor de vrede: Na de Nederlandse capitulatie in mei 1940 begon Mathijs  
“Thies” Claassens, geïnspireerd door een droom, met de bouw van dit kerkje tussen Melderslo  
en Broekhuizen. Een plekje voor de dorpelingen om voor bescherming te bidden en hoop en 
vertrouwen in onzekere tijden te vinden. Dat is gelukt: Er zijn geen Melderslose soldaten  
gevallen, de 60 mannen die in Duitsland te werk werden gesteld, keerden alleen terug.  

Er zijn twee dingen die hier gelukkig maken: de gedachte aan vrede op zich en het bewust nastreven daarvan. 
Als we ons bewust zijn van onze eigen rol hierin, zoals Mathijs Claassens dat deed, zien we de vrede om ons 
heen groeien. De wetenschap dat een droom geen droom hoeft te blijven heeft er grote invloed op. Je kunt een 
droom uit laten komen, mits je er iets voor over hebt natuurlijk en ervoor in actie komt, zoals Mathijs dat deed.

Vrede is innerlijke kalmte, een gevoel van rust en harmonie. Vrede is ook een keuze: je kiest voor 
verbondenheid in plaats van versnippering en angst. Dit plekske herinnert ons aan het belang van vrede.  
Wat kun jij doen om bij te dragen aan de vrede in de wereld? Aan de harmonie in je omgeving? Vrede  
begint bij vreedzaamheid in jezelf. De juiste intentie is al een eerste stap, bijvoorbeeld: ik laat boosheid los.  
Of: ik luister objectief en open naar anderen. Of: ik spreek vreedzaam. Wat kun je nog meer verzinnen? 

Beleef nog meer geluk!
Deze plek is één van de Plekskes van Geluk in Horst aan de Maas:  
www.plekskesvangeluk.nl
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