
Het Vlasven ligt midden in Melderslo, achter de oude basisschool. Het ondiepe vennetje werd 
gebruikt om vlas voor de vlasbewerking te weken. De ruïne ernaast herinnert geenszins aan  
vergane glorie, het is een fantasiebouwwerk, gebouwd in 1938. Iedereen fantaseert weleens over  
een sprookjeskasteel -  de jongensvereniging Jonge Wacht zette de daad bij het woord en creëerde 
deze namaakruïne als buitenverblijf. Tegenwoordig is het Vlasven een ontmoetingsplaats voor jong 
en oud,  met zijn lange geschiedenis vast geworteld in het rijke verenigingsleven van het dorp. 

Net liep je nog op de stoep tussen huizen. Nu ineens sta je op dit verscholen stekje bij een meertje in het 
groen. Deze centrale ontmoetingsplek is dan ook de ideale coulisse voor een knus gesprekje op één van  
de bankjes, een picknick of misschien een eerste date. Bij de folly, de nepruïne, en het prieeltje vind je 
regelmatig jeugd voor een gestolen kusje. 

Creativiteit is een graadmeter voor geluk: Als je lekker in je vel zit, kom je makkelijker in de “flow”, ben je 
creatiever. Andersom werkt het ook. Het is wetenschappelijk bewezen dat je vrolijker bent, als je je creatief  
hebt kunnen uitleven. Twee vliegen in een klap dus: iets doen wat je leuk vindt en je beter voelen ook nog. 
Welke creatieve hobby´s heb jij? Of denk je soms: Dat zou ik ook eens willen doen? Doe het dan, begin 
vandaag! Knutsel, schilder, kook, brei of timmer je gelukkig! 

Beleef nog meer geluk!
Deze plek is één van de Plekskes van Geluk in Horst aan de Maas:  
www.plekskesvangeluk.nl
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