
Midden in een prachtig natuurgebied staat dit Moj wah-bankje. “Mooi toch?” betekent dit in  
goed Nederlands en dat klopt: Wat is het hier onbeschrijfelijk mooi! Het panorama-uitzicht  
op het landgoed was dan ook de reden dat hier op particulier initiatief een bankje werd  
neergezet. In de verte is de achterkant van Huys Kaldenbroek te zien. 

Als je bij dit bankje bent aangekomen, heb je onderweg zeker al genoten van de indrukwekkende natuur  
om je heen. Dit is echt een pareltje in het groen, een ideale plek voor een pauze, voor een momentje voor 
jezelf. Kijk om je heen en laat je verwonderen door al deze natuurpracht. Welke vogels of vlinders zie je 
vliegen? Wat hoor je? Wat zie je? Wat doet dat met je? Hoe voel je je hier? Schoonheid voedt je ziel, ze 
schenkt je geluk, een gevoel van ontzag.

Als je oog voor schoonheid hebt, merk je het mooie in mensen en dingen op en waardeer je het. Dat  
inspireert je om zelf schoonheid om je heen te creëren. Je kunt creatief met muziek, dans, taal of kunst zelf 
schoonheid scheppen. Ook met je manier van kleden, bewegen en spreken of de inrichting van je omgeving 
creëer je schoonheid om je heen. Nu je hier op dit bankje in de natuur zit, denk er dan eens over na hoe je  
in je leven de focus meer op de goede, mooie dingen kunt richten. Wat heb jij nodig om de mooie dingen  
te zien? En wat denk je, wat dat met je levensgevoel zou doen?

Beleef nog meer geluk!
Deze plek is één van de Plekskes van Geluk in Horst aan de Maas:  
www.plekskesvangeluk.nl
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