
Een klein natuurgebiedje, heel dicht bij de kern van Kronenberg. De verstilde poelen in het gras 
zijn op een natuurlijke manier ontstaan na de turfwinning van lang geleden. Tegenwoordig grazen 
paarden op de weiden tussen de oude bomen. Een “buffelbos” zoals de jongens uit de omgeving 
het bosje vroeger noemden. Herinneringen… Loop je verder door, dan kom je uit bij de prachtige 
bossen van Kronenberg. 

Wat een rust in deze bijzondere omgeving, indrukwekkend in al haar eenvoud… In alle jaargetijden kun je hier 
genieten: van de paarden in de wei, de vele vogels die volop fluiten, het ruisen van de bladeren in de bomen 
en het uitzicht over het land. Hoe simpel kan het zijn, hoe mooi ook. De grootsheid van de natuur in het klein, 
een ogenblik lijkt hier net iets langer te duren dan elders.

Laat je ontroeren van de schoonheid van dit plekske en neem het fijne gevoel uit de natuur mee naar huis. 
Kijk goed om je heen, wees je bewust van alles wat je ziet. Valt een element je bijzonder sterk op en wekt 
het een emotie bij jou op? Kijk er goed naar. Neem alle details in je op. Maak er in gedachte als het ware een 
tekening van of neem een foto. Neem ook de geluiden en geuren om je heen waar. En onthoud vooral jouw 
gevoel van dit moment. Thuis kun je dit gevoel weer oproepen als je je het plaatje voor de geest haalt of de 
foto bekijkt. Om te ontspannen en je weer opnieuw te laten verwonderen.

Beleef nog meer geluk!
Deze plek is één van de Plekskes van Geluk in Horst aan de Maas:  
www.plekskesvangeluk.nl
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