
Het Gebroken Slot dateert uit circa 1300 en heette ooit Slot Gribben naar de heerlijkheid 
Grubben. Deze naam herinnert aan de grubben, de geulen, waardoor het water naar de Maas 
stroomde. In 1586 werd het slot een “Gebroken slot”, verwijzend naar de verwoeste staat van  
het kasteel. De opvallende hoogteverschillen in het Sint Jans Sleutelbos, waar het bankje staat, 
zijn door zandverstuivingen ontstaan. 

Onder langs de weg staat op het bord de legende van de “Witte dame”, een verhaal over liefde en 
bedrog, een vogelvrije ridder en een geest die nog steeds door de ruïne waart. Een verhaal dat heerlijk 
tot de verbeelding spreekt. Je zit onder oude eiken in het bos, uitkijkend op de ruïne, in de verte zie je  
de Maas. Je kijkt vanuit de hoogte, een bijzonder perspectief in het anders zo vlakke Maaslandschap.

De tijd lijkt stil te staan. De ruïne, de oude eiken, het verhaal - alles nodigt hier uit tot dromen. Maak je 
ogen dicht en luister naar de verhalen die de bomen vertellen in de wind. Of laat je verbeelding de vrije 
loop. Ook dromen kan gelukkig maken: Stel je eens je eigen toekomst voor, maar dan de beste die je 
kunt verzinnen. Je privéleven, je werk, je relaties, je familie, je hobby´s, je gezondheid… alles loopt op 
rolletjes, sterker nog, alles is geweldig! Denk niet aan de hobbels en uitdagingen, concentreer je alleen  
op de positieve dingen, droom! Laat je verbeelding haar gang gaan!

Beleef nog meer geluk!
Deze plek is één van de Plekskes van Geluk in Horst aan de Maas:  
www.plekskesvangeluk.nl
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