
Vanaf de Zandberg kijk je uit over het Meteriks veld, nog steeds in gebruik voor akkerbouw en tuinbouw. 
Je ziet de molen, die voor de hele omgeving het graan gemalen heeft dat hier verbouwd werd. En de  
kerk, die gebouwd kon worden uit de opbrengsten van de molen. De skyline van een dorp waarin  
mensen gelukkig kunnen zijn. “Eendracht maakt macht” heet de molen en dat motto is nog steeds 
tekenend voor de saamhorigheid binnen het dorp. Kijk ook eens naar de wieken van de molen.  
Staan ze in de rouw- of in de vreugdestand?   

De Zandberg is al jaren een zeer geliefde plek voor families om te vertoeven. De kinderen kunnen heerlijk ravotten, 
de ouders of grootouders genieten van de mooie omgeving. Inmiddels komt al de volgende generatie met de (klein-)
kinderen voor dit grootse kleine geluk: een picknick, eieren zoeken met Pasen of gewoon een dagje buiten in het zand.

Als een kind. Zo blij. Was ook jij. Een grote berg. Zand. Buiten. Alleen al bij het zien van het zand, jeukten je  
handen en huppelden je voeten. Erin, erop, rennen, rollen, kuilen graven, zand gooien, kastelen bouwen, eindeloos 
speelplezier. Takjes, eikels, blaadjes, torretjes. Voel je je voeten weer huppelen? Doe het. Ren de berg op, rol  
eraf, laat het zand door je handen glijden. Of denk terug: wat was jouw grote Zandberg toen jij klein was? Zie 
je hem voor je? Voel je hem? Speel je spel. Spelen is ons grootste kleine geluk. En het mag. Altijd. Ook nu.

Beleef nog meer geluk!
Deze plek is één van de Plekskes van Geluk in Horst aan de Maas:  
www.plekskesvangeluk.nl
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