
Vroeger was dit gebied een uitgestrekt heide- en peellandschap. Via paadjes (driften) trok de herder 
met zijn schapen naar de heidevelden. Imkers plaatsten hier hun bijenkorven. Tegenwoordig is  
de Heere Peel een wandel- en recreatiegebied met diverse landschapselementen uit de oude Peel  
en zijn ook de schapen en bijen weer terug. Het nabijgelegen pannenkoekenhuis Aan de Drift  
herbergt een klein educatiecentrum, startpunt van een informatieve wandeltocht.

Bosjes, poelen, waterplassen, bijenkasten, heidevelden en natuurlijk pannenkoeken - een ideale omgeving 
voor een verkenningstocht te voet of te fiets door de natuur. Kinderen bouwen hutten in het avonturenbos. 
Hondenbaasjes zijn welkom in het losloopgebied, voor mountainbikers ligt er vlakbij een schitterend  
parcours, wandelaars en fietsers ontdekken via de knooppunten nieuwe routes.

De waterplassen in de Heere Peel staan ook wel eens droog. Tot het eindelijk weer regent. Jij hebt zeker  
wel eens ervaren hoe fijn het is om weer van iets te genieten wat je een tijdje niet hebt kunnen doen.  
Denk nu aan iets dat je graag en regelmatig doet, een lekker drankje of een chocolaatje nemen bijvoorbeeld. 
Normaalgesproken doe je dat bijna zonder er echt bij na te denken. Neem je voor om deze week iets te  
laten wat je anders gewoon doet. Na 7 dagen geduld mag je weer: Geniet! Let erop hoe het voelt, wat  
het met je doet. Een hele simpele manier om gelukkig te zijn. 

Beleef nog meer geluk!
Deze plek is één van de Plekskes van Geluk in Horst aan de Maas:  
www.plekskesvangeluk.nl
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