
Dit spoorwegstation van Horst en Sevenum ligt in Hegelsom. Het gebouw stamt uit 1864 en in  
1866 werd de spoorlijn Venlo-Eindhoven geopend. De inwoners van Horst aan de Maas voelen 
zich met deze plek verbonden. Het is toch het beginpunt van een reis naar elders en vooral ook  
de plaats waar het goed thuiskomen is. Het stationsgebouw was tijdelijk gesloten, maar sinds  
2013 kunnen reizigers weer binnen wachten op hun trein.

Kijken naar de treinen. Thuiskomen. De geur van thuis opsnuiven, de vertrouwde kenmerken in de omgeving 
zien en weten dat je thuis bent. Vanaf het perron de zon zien opkomen of juist ondergaan. Je verbonden voelen 
met de rest van de wereld. Dagelijks reizen vele studenten vanaf hier naar hun scholen elders in het land. Dit  
is een plek vanwaar je op reis gaat, waar nieuwe plannen beginnen en waar je thuis komt na het uitvoeren  
van je plannen. Bedenk eens welke reizen jij nog zou willen maken. Of welke plannen jij dolgraag wil uitvoeren.

Vaak hebben we het druk. Soms te druk om er voor elkaar te zijn. Terwijl het je goed doet als je iets voor  
een ander doet. Neem de tijd en denk aan iemand om wie je geeft. Wat zou je vandaag of morgen voor  
(of met) deze persoon kunnen doen? Maak met jezelf een afspraak wanneer je je plan gaat uitvoeren.  
Neem er dan alle tijd voor. En vertel de ander niet hoeveel tijd het je kost: Je geeft jouw tijd cadeau.  
Een gratis cadeau, dat iedereen kan geven. 

Beleef nog meer geluk!
Deze plek is één van de Plekskes van Geluk in Horst aan de Maas:  
www.plekskesvangeluk.nl
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