
Het monumentale Kasteelke in de buurtschap het Moleneind vlijt zich in het glooiende landschap 
langs de oevers van de meanderende Groote Molenbeek tussen Meerlo en Wanssum. Rondom dit  
400 jaar oude complex proef je de sfeer van het verleden: 1619 staat op de muurankers. Tot in  
de vorige eeuw stond er nog een watermolen en was het Kasteelke omringd door een gracht. 

Op de binnenplaats staat een tientallen meters hoge treurwilg. Zittend op een bankje kun je genieten van  
de rust die het gebouw en de boom uitstralen. Een ommuurd kasteel. Een plek om je veilig te voelen. Geluk  
is veilig jezelf mogen zijn. Wanneer heb jij je geborgen, veilig en beschermd gevoeld? Doe even je ogen dicht 
en zie de plek voor je. Wie of wat heeft jou in je leven beschermd? Stuur vanuit dit kasteeltje een “dankjewel” 
aan je beschermers. En koester nog even dit gevoel van veiligheid.

Wandel naar het bruggetje over de Groote Molenbeek en kijk hoe het water zacht klotsend zijn weg baant  
door de stroomversnellingen die samen de vistrappen vormen. Gun je de tijd om na te gaan wanneer er  
in jouw eigen leven stroomversnellingen hebben plaatsgevonden. Hoe was dat toen voor je en wat heb je  
ervan geleerd? Misschien komt er weer een versnelling aan. Kijk je er tegen op? Wat heb je dan nodig om  
je erop voor te bereiden? Of is het rustig in je leven en wordt het weer eens tijd om een versnelling op 
te zoeken, een nieuwe uitdaging aan te gaan? 

Beleef nog meer geluk!
Deze plek is één van de Plekskes van Geluk in Horst aan de Maas:  
www.plekskesvangeluk.nl
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