
Het vierhonderd jaar oude Sint Goarkapel is het enige kerkje in Nederland gewijd aan deze heilige.  
Een ijzeren roedel van vijf wolven, een kunstwerk van Rotterdammer Chris Ripken, waakt over dit  
kleine gebedshuis uit 1662. Het verhaal gaat dat Goar de echtgenote van een van de Heren van  
Meerlo verlost zou hebben van enorme kiespijn. Uit dankbaarheid werd deze kapel gebouwd.  

De oudste berichten over pelgrimages naar het St. Goarkapel dateren van omstreeks 1700, vele duizenden 
pelgrims hebben sindsdien deze plek bezocht. Eens per jaar is het druk hier. Op de zondag na 6 juli -  
de officiële feestdag van St. Goar - trekt een processie naar het kapel voor een openluchtmis. Op de andere  
dagen passeren de wandelaars van het langste wandelpad van ons land: het Pieterpad. Velen nemen plaats op 
een van de bankjes om te genieten van de rust, het geruis van het struikgewas en het getjilp van de vogeltjes.

Dankbaar zijn is een van de makkelijkste manieren om gelukkig te zijn. Dankbaarheid kun je oefenen.  
Ga op een boomstam of bankje zitten. Denk aan iets dat vandaag heel goed ging, dat je plezier gaf. Een  
lekkere kop koffie of iets “groters” misschien? Herinner dit moment in alle geuren en kleuren, hoe voelde je  
je? Denk alleen aan de positieve kant ervan en geniet! Wees dankbaar dat je dit vandaag mee mocht maken. 
Deze oefening kun je iedere dag herhalen, bijvoorbeeld ´s avonds in bed voor een goede nachtrust. 

Beleef nog meer geluk!
Deze plek is één van de Plekskes van Geluk in Horst aan de Maas:  
www.plekskesvangeluk.nl
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