
Op deze plek, midden in Het Grutte Veld, stond vroeger de Kruusboëm, rond 1800 geplant door de 
toenmalige bewoners van het Huis Maes. Een solitaire boom, die al van verre een herkenningspunt 
vormde. De boom bood schaduw aan de werkers in het veld én een veldkruis. Op een kaart uit 1729  
is dit veldkruis te zien, geplaatst om Gods zegen af te smeken voor de veldgewassen. Hier werd  
ook gebeden als één van de buurtbewoners ernstig ziek was. Vandaag staat op deze plek een  
prachtige kastanjeboom die in 1967 is geplaatst ter vervanging van de oude Kruusboëm.    

Bekijk deze indrukwekkende boom eens met aandacht, hoe groot hij is. Kijk naar zijn stam, de vorm van de  
takken. Hoe ziet de bast eruit? Mensen kwamen naar het kruis om te bidden voor ernstig zieke buurtgenoten.  
Denk eens aan iemand die jouw liefde en steun kan gebruiken. Wat kun je voor hem of haar betekenen?

Voel je verbonden. Denk ook eens aan die persoon of personen waar jij je goed of veilig bij voelt. Met wie ben je  
het liefst samen? Wie kun je het minst missen? Met wie praat je graag als je je zorgen maakt? Wie zoek je op als  
je verdrietig bent? Wie zal er altijd voor je zijn? Met wie deel je het liefst je succesmomenten? Dit zijn de mensen 
met wie je je verbonden voelt, de mensen met wie je gelukkig bent. Bij het kruis staat ook een kastje met daarin 
een soort gastenboek. Je bent welkom om er in te schrijven - misschien over jouw geluksmomentje hier.

Beleef nog meer geluk!
Deze plek is één van de Plekskes van Geluk in Horst aan de Maas:  
www.plekskesvangeluk.nl
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